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FRANKRIJK

de vereniging die werkt voor de kennis over en
~ de erkenning van de deportaties op grond

’ 25 september 2010 was een heel belangrijk
moment voor Les ‘oublié(e)s’ de la mémoire.
Het eerste ‘nationale’ gedenkteken werd
ingehuldigd. Heeft het jullie veel moeite
gekost?

Het project heeft vier jaar in beslag genomen.

Het was Pierre Seel (1 2005, Frans homoseksueel
nazislachtoffer, red.) die het idee min of meer
opstartte, in Natzweiler-Struthof. Dat is het enige
concentratiekamp dat op Franse bodem heeft

bestaan. Er hangen allerlei herdenkingsplakkaten van

diverse slachtoffergroepen. De enige categorie die

er tot op 25 september niet opgelijst was, waren de
homoseksuelen. Toen Pierre Seel het kamp in 2002

voor de laatste maal bezocht, merkte hij dat op.

Hoe hebben jullie het aangepakt?
We hebben ons tot het Ministerie van Defensie
gericht, dat in Frankrijk verantwoordelijk is voor

herdenkingen. We kregen snel positief antwoord en

in 2007 een principieel akkoord. Maar de voormalige kampgevangenen waren er

absoluut niet voor.

Waarom niet?

Er wordt niet alttijd een onderscheid gemaakt tussen homoseksualiteit als reden
voor deportatie, en homoseksualiteit als seksuele praktijk in het kamp. Wat dat
laatste betreft: een concentratiekamp is niets anders dan een grote gevangenis.
Zoals in veel gevangenissen over de hele wereld, waar enkel mannen zijn, geldt:
als een andere man de enige mogelijkheid biedt op seksuele bevrediging, stellen
heteroseksuele mannen soms ook homoseksuele handelingen.

Een tweede aspect is de hiérarchie in de kampen. Mensen met veel macht en
autoriteit onder de gevangenen, zoals de kapo’s, konden makkelijk tegen een jonge,
goedogende man zeggen: ik wil jou in mijn bed vannacht. Dat kon die andere
nauwelijks weigeren. Daarvan zouden de gevolgen te ernstig zijn.

Mensen die van seksueel misbruik het slachtoffer werden, zien niet

noodzakelijk het onderscheid tussen dat soort seksuele praktijken enerzijds, en
homoseksualiteit als reden voor deportatie. Nochtans waren roze driehoeken met
macht of autoriteit zeer zeldzaam. In de regel waren zij nooit kapo’s.

Waren net die slachtoffers tegen het plakkaat gekant?

Eén van de twee tegenstanders uit de commissie was inderdaad het slachtoffer
geweest van seksueel misbruik. Hijkon niet met zekerheid zeggen of dat door een
roze driehoek was gebeurd. Het heeft ons veel overtuigingskracht gekost. lemand
uit de commissie van gedeporteerden zei ons: "Ik heb uiteindelijk aanvaard dat de
geschiedenis moet gerespecteerd worden, ook al ben ik hier niet gelukkig mee.”

Kon wetenschappelijk onderzoek jullie standpunt ondersteunen?

Het enige echte onderzoek over Natzweiler-Struthof is al meer dan tien jaar
geleden uitgevoerd, door een historicus uit Straatsburg. Bovendien was veel
documentatie verspreid over Duitsland, dus het kwam erop aan die terug te vinden.
Een tweede bron in Frankrijk zijn de archieven van het defensieministerie.

Daar verzamelden ze informatie over iedereen die terugkwam uit de
concentratiekampen: waar ze hadden gezeten, hun medische toestand... Maar die

archieven zijn moeilijk toegankelijk.

Waren er al herdenkingsmonumenten of is het zopas ingehuldigde
plakkaat het allereerste?

Er waren er al twee, maar met een lokaal karakter. In Toulouse (waar Pierre Seel stierf,
red.) is een straat naar hem genoemd. En in mei 2010 was er de inhuldiging van een
plakkaat in Mulhouse, in de zuidelijke Elzas, waar Pierre Seel opgroeide. Het was

een plakkaat ter nagedachtenis van ‘Pierre Seel en andere anonieme mensen’ die op

Was het dan een soort symbolische strijd? Na

. Is de herdenking van
homoseksuele slachtoffers nog
een belangrijk topic voor de
Vlaamse holebibeweging?

Het is zeker geen belangrijk topic,
en in 2010 misschien zelfs geen
topic meer. Dat is het enkele jaren
geleden wel geweest. Vanuit de
holebibeweging is er geijverd om op
de één of de andere manier erkenning
te krijgen voor het feit dat er ook
homo’s vervolgd werden tijdens

de naziperiode (al zijn er in Belgié
geen gevallen van gevangenneming
of deportatie op grond van
homoseksualiteit bekend, red.).

één officieel moment van erkenning valt hij stil.
|k denk vooral dat er op dat moment van de
vervolgingen gebruik werd gemaakt om de strijd
tegen extreemrechts te voeren. De mensen die
ervoor ijverden om in Breendonk een krans te mogen
neerleggen, waren ook de mensen die binnen de
holebibeweging opkwamen voor het feit dat we

het toenmalige Vlaams Blok moesten bestrijden als

homofobe partij.

In Belgié zijn wel twee ‘holebimonumenten’,
hoewel er geen Belgische slachtoffers gekend
zijn.

Die monumenten vind ik nog iets anders dan
deelname aan herdenkingsplechtigheden. Het
monument in Brussel bijvoorbeeld, heeft volgens




grond van hun
homoseksualiteit
werden vervolgd.
We kenden toen
al het aantal en
de namen, maar
mochten die
niet kenbaar
maken om
privacyredenen.
Dit plakkaat

is dus strikt
genomen niet

de eerste erkenning ‘in steen’ in Frankrijk. Maar wel
een zeer betekenisvolle. Nu zijn homo’s in een
voormalig concentratiekamp aanwezig, als deel van
een nationale herdenking. Op de laatste zondag van
april, wanneer de deportaties herdacht worden in
Frankrijk, wordt ook meer en meer geaccepteerd dat
homogroepen deelnemen, al verschilt het nog van
plaats tot plaats.

Is er van regeringswege officiéle erkenning
geweest?

Ja, voor de eerste keer in 2001, toen premier Jospin
homoseksuelen vermeldde als gedeporteerden. In
2005 deed president Chirac hetzelfde. Het is dus
gradueel gekomen. Nu er officiéle erkenning is op
het hoogste staatsniveau, willen we daar gebruik
van maken. Als er nu nog mensen tegen onze
deelname zijn, kunnen we zeggen: het is officieel
erkend. Als we ons aan het protocol conformeren op
de ceremonies, kan men ons niet meer op redelijke
gronden verbieden om deel te nemen.

Hopen jullie op collectieve ‘herstelbetalingen’,
zoals de Nederlandse regering die heeft
toegekend?

Nee, in Frankrijk is er niet zo’'n algemene pot zoals

in Nederland. Of zoals in Zwitserland. Daar werd
geld verzameld van bankrekeningen die niet meer

geclaimd werden na de oorlog. Uit die grote pot kregen Zwitserse holebi-
organisaties ook een deel. Nochtans waren er geen gedeporteerden in Zwitserland
zelf (het neutrale Zwitserland werd tijdens de Tweede Wereldoorlog niet bezet,
red.), laat staan op grond van homoseksualiteit. Het betreft hier dus geld van
Zwitsers die in Duitsland werden gevangengenomen. Vijf jaar geleden kreeg de
holebigemeenschap een deel van dat geld. Het werd niet voor onderzoek gebruikt,
eerder voor sociaal werk.

Maar omwille van het kleine aantal effectieve slachtoffers in Frankrijk, staat zo'n
collectieve financiéle compensatie dus niet op onze agenda.

Les ‘oublié(e)s’ de la mémoire wil vooral het verleden in herinnering
brengen. Hebben jullie ook een agenda voor de toekomst?

Weten wat gebeurde in het verleden is op zich van belang als waarschuwing voor
de toekomst. De discoursen die gehanteerd werden tegen homoseksuelen, zoals
je die in rechtsdocumenten kan lezen, zie je vandaag nog in delen van de wereld
terugkomen, of zelfs in eigen land. Die dingen
lezen echt als een pak slaag: “U krijgt

zes maanden, omdat u twee
jaar seksueel verkeer

hebt gehad tegen
de natuurlijke
orde - wat
heel lang

is - maar wel
met één en
dezelfde
persoon van
dezelfde seksuele
oriéntatie als u. In die

zin heeft u de ziekte van
homoseksualiteit slechts

op beperkte schaal verspreid.”
De tijden zijn gelukkig
veranderd. Wij willen alleen
aantonen: ooit waren ook

wij het mikpunt, en we

willen dat dat vandaag niet
opnieuw gebeurt.

mij een dubbele betekenis. Naast een verwijzing
naar de vervolgingen, verwijst het ook naar
de onderdrukking en de ellende waarin veel
holebi’s en misschien ook transgenders
tot op vandaag hebben geleefd. Het feit
dat er eeuwenlang mensen omwille van
hun seksuele identiteit zijn gepest tot
zelfs vermoord, daar mogen we wel

‘ Lees de volledige interviews
met Klaus Muller, Philip
Tijsma, Jean-Luc Schwab

even bij stilstaan. Of die erkenning
via een monument moet, of op

een andere manier, dat vind ik van Y A
minder belang. Bij die zaken mag de Ll AGhe el

maatschappij in zijn geheel wel even www.zizo-magazine.be/

stilstaan, maar ook holebi’s die nu in cultuurkramp.
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